
 
In de bovenbouw heb je als schrijvertje steeds 
meer wateroppervlak nodig. Je maakt meer krin-
gen en je blauwe wereld wordt steeds groter.  
Je gaat samen op onderzoek uit. Je wilt steeds ver-
der, hoger en dieper kijken.  
De wereld leren kennen, én de Hemel.  
                                                            ...NAAR BLAUW  

VAN GROEN...  
Als schrijvertje komt je jong en 
groen binnen als peuter of kleu-
ter.  
Je kringetje is nog klein, je speelt 
eerst naast elkaar en nog niet met 
elkaar. Spelenderwijs ga je leren.  

Je groeit groter en je leert steeds meer: lezen en  
rekenen. Je leert jezelf kennen en je leert samen-
werken met anderen.  
Je ontdekt van alles, en je hoort steeds meer over 
God.   


